
  

 Maranatha Mare 

februari 2026 

Jaargang 53 No 1 



 

februari  2026  | 2 

  



 

februari  2026  | 3 

Thuis 
Het academische jaar begon voor de Praktische Theologen in Zuid-Afrika met 
een conferentie. Het thema: “Homecoming”. Uit de verscheidenheid bijdragen 
bleek heel gauw dat "thuis" een vrij complex begrip is. Het gaat niet alleen 
maar om een woning, een dak boven je hoofd, de plek waar je nu woont. De 
Engelse uitdrukking duidt er al op: Home is where the heart is.  
De plek van je hart is, is niet noodwendig de plaats waar je nu woont. Dit kan 
een andere plaats zijn – een plek van herinnering, van geuren, warmte, een 
taal. Sommigen voelen zich eigenlijk nergens thuis. Ze zijn geen “daklozen”, 
maar wel “ontheemden”. Ze bevinden zich tussen werelden op zoek naar 
identiteit en een thuis. 
Eerste en tweede generatie immigranten leven vaak in een tussenruimte – 
niet helemaal thuis in het land van de ouders en in het land waar ze leven vaak 
“de ander”. Je hoort overal bij, maar nergens helemaal. 
In de Bijbel zien we dat dit gevoel van “vreemdeling zijn” niet vreemd is aan 
het geloof. Het is een fundamenteel onderdeel van de christelijke identiteit. 
Hier op aarde zijn we “bijwoners en vreemdelingen”, zegt 1 Petrus 2:11:  

- Je diepste identiteit ligt niet in je paspoort of je afkomst, maar in het feit 
dat je kind van God bent.  

- De geloofsgemeenschap overstijgt cultuur. Om Galaten 3:28 toe te 
passen: “In Christus is er geen Jood of Griek, geen Nederlander of 
migrant.” Hier kunnen de muren tussen culturen wegvallen. 

- Wat onze reis door het leven betreft: we zijn onderweg naar een stad 
met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is 
(Hebreeën 11:10). 

Met zo’n dubbele identiteit voelt het vaak als een voortdurende 
evenwichtsoefening. Voordelen en uitdagingen wisselen elkaar af. Enerzijds 
biedt het een enorme rijkdom: je beschikt over een emotionele en culturele 
intelligentie waarmee je tussen verschillende werelden schakelt. Je bent een 
natuurlijke vertaler, niet alleen in taal, maar ook in waarden en perspectieven, 
wat je een brede horizon geeft. Je bent een natuurlijke bruggenbouwer. 
Anderzijds is een nadeel het gevoel dat je overal de “ander” bent, nergens 
helemaal “thuis”.  
“Thuis” creëren voor jezelf kan betekenen: waardering hebben voor je rijke 
erfenis en dit rijkdom delen met anderen. Uiteindelijk is “thuis” daar waar Gods 
aanwezigheid is. Je bent nooit echt ontheemd als je thuis bent bij God. Thuis is 
geen plek die je moet verdienen of bewijzen; het is een plek die je geschonken 
is in de liefde van God. Dan ben je overal “thuis”. 
Yolanda Dreyer 
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Gemeentenieuws 
Op 4 januari gingen de deuren van de Maranatha Kerk weer open, niet om 
09h30 voor de eredienst om 10h00, maar om 11h30 voor een eredienst om 
12h00. Wij delen nu onze kerk met een Lutheran kerkgroep, zij komen 
ongeveer om 11h30 en hebben autowachten om te helpen met de parkeren 
van auto’s. Wij denken dat het een goed idee is voor onze gemeenteleden om 
voor de kerk, dichtste bij de straat te parkeren, dan is het vrij makkelijk om na 
onze eredienst het terrein te verlaten.  
Als er vragen zijn kunt u bij FINCOM leden (Marco van Wieringen, Yolanda 
Dreyer, Tanya van Wyk, Ferry van der Kuil en Ellen van der Kuil)  
terecht. 
 
Hij draagt ons 
Velen van ons kennen het gedicht over de voetstappen in het zand, waarvan 
het slot het hoogtepunt is: ‘… toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen.’ 
Het is gebaseerd op Psalm 68:20, waar staat dat God ons draagt. Een 
vergelijkbare belofte staat in Jesaja 46:3-4, waar de hulp van God met name 
wordt verbonden met het ouder worden. 

3Luister naar Mij, volk van Jakob 
en al wat er van Israël nog over is – 

van de moederschoot af door Mij gedragen, 
door Mij gekoesterd vanaf de geboorte: 

4Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde, 
tot in je grijsheid zal Ik je steunen. 

Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen, 
Ik zal je steunen en beschermen. 

Jesaja 46:3-4NBV21 
Onzekere tijden 
We hebben niet vaak zoveel onzekerheid gehad aan het begin van een nieuw 
jaar als nu. Ook de profeet Jesaja was getuige van soortgelijke tijden: het 
wereldrijk van Babylon, jarenlang een toonbeeld van kracht en macht, viel. De 
stad Babel moest worden geëvacueerd en de afgodsbeelden werden door het 
volk weggedragen. Jesaja 46 werpt profetisch licht op deze val van Babylon. In 
deze situatie helpen de goden van Babylon niet – ze zijn eerder een last, want 
om zo’n zwaar afgodsbeeld te redden is veel slepen, trekken en zwoegen 
vereist. 
 
 



 

februari  2026  | 5 

God in de onzekerheid 
Toen en nu falen oude zekerheden; grootmachten zijn niet wat ze leken te zijn. 
In deze situatie vestigt Jesaja onze aandacht op de Heer, de God van Israël: Hij 
wordt niet gedragen – Hij draagt zijn volk! Wij hebben zorg om mensen en 
instituten die zichzelf niet staande kunnen houden. De westerse kerk wankelt 
en de politiek stelt teleur. De Heer is anders. Hij beschermt ons. Hij heeft dat 
altijd gedaan, zegt vers 3b, en Hij zal dat blijven doen (vers 4). 
Jesaja spreekt over volken; zijn woorden gelden ook voor ons persoonlijke 
leven. Zoals God de geschiedenis leidt, zo leidt Hij ons leven. God draagt ons. 
Hij draagt ook zijn kerk. Predikanten en kerkenraadsleden hoeven daarom 
geen (te) zware lasten te dragen. 
Wie is jouw steun en toeverlaat? 
Dit alles garandeert niet dat er niets zal gebeuren! Maar Hij is bij ons, 
Immanuel. Denk maar terug aan het wonder van Kerstmis. Onze God is uniek, 
zegt vers 5. Zullen we Hem toestaan ons te dragen dit jaar? 
Dat brengt me bij de vraag of wij ook afgoden hebben. Nee, natuurlijk hebben 
wij geen beelden! Hoewel, in veel tuincentra en dus in veel tuinen en 
woonkamers staan Boeddhabeeldjes. Maar echte afgoden? Wat wil jij redden 
in geval van een woningbrand? Wat gaat jou geluk en bescherming brengen 
in het nieuwe jaar? Elk ding dat door mensen is gemaakt en waarop jij je 
vertrouwen stelt, is een afgod. Wij kunnen enorm onder de indruk zijn van de 
moderne technologie en de mensen die het maken – maar het is allemaal 
tijdelijk. Ook AI zal ons niet redden. Het blijft niet vanzelf overeind! Het moet 
gedragen worden. 
Als wij God toestaan om ons te dragen, maakt dat ons dan niet passief? Echt 
niet! Van ons wordt nog steeds verwacht dat we een christelijk leven leiden. 
Dat we naar vermogen bijdragen aan zijn koninkrijk, aan de kerk, aan de 
maatschappij. 
Is je leven moeilijk? Ben je bang voor 2026? God wil je dragen. Hij doet dat 
eigenlijk al. 
Dit jaar krijgen we waarschijnlijk een nieuw kabinet, maar dat zal ons niet 
dragen! Dat doet God alleen. Dus voor het nieuwe jaar, voor ons leven als 
volgelingen van Jezus, is de vraag: dragen of gedragen worden? Ga je je 
zorgen maken en zwoegen, of God vertrouwen? 
https://www.debijbel.nl/berichten/hij-draagt-ons 
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Word wakker! 
Bij Matteüs 2:13 
Wat is de Naardense bijbelvertaling soms toch een feest. Nadat de drie wijzen 
uit het Oosten weer zijn vertrokken en de prille ouders weer alleen zijn met 
hun pasgeborene, krijgt Jozef een droom. Een engel van God verschijnt in die 
droom aan hem en zegt: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar 
Egypte.’ Dat wil zeggen: dat zegt de engel volgens de Statenvertaling en 
volgens de vertaling van het NBG. Maar nu lees ik de Naardense en wat zegt 
de engel in de droom daar? ‘Word wakker!’ Haha! Geweldig hè!? Je ligt te 
slapen, krijgt een droom en in die droom krijg je de boodschap om wakker te 
worden! Ik vind het van grote literaire klasse. 
En dan realiseer ik me dat het klopt. Dat dromen inderdaad tegen je zeggen: 
word wakker. Nou ja, lang niet allemaal. Je hebt meerdere dromen per nacht 
en de eerste paar zijn voornamelijk bedoeld om je geest op te schonen. 
Indrukken verwerken, ervaringen opslaan, afvoeren wat niet hoeft te blijven. Zo 
kun je de volgende ochtend met een schone lei beginnen. Als dat opruimen 
achter de rug is, is er ruimte voor een ander soort dromen, en dat zijn de 
dromen die wel eens ‘Wakker worden!’ tegen je zeggen. Deze dromen hebben 
meer lading, meer boodschap, meer zeggingskracht. Ze laten je iets zien van 
wat er dieper in jou speelt aan gevoelens en processen ónder het gewoel van 
het dagelijks bestaan. Ze brengen je onder ogen wat er op langere termijn 
gaande is in je leven. Ze laten je voelen dat je bijvoorbeeld wél over de kracht 
beschikt om die moeilijke situatie aan te kunnen of die ene drempel over te 
gaan. Kortom: later in de nacht, als het schoonmaakwerk is gedaan, is er in je 
dromen aandacht voor dingen die in je leven spelen, maar die wat verborgen 
zijn voor jou, die zich in de schaduwen van je ziel bevinden, waar je zelf niet 
bewust van bent. Deze dromen laten jou iets van jezelf zien waarvoor je zelf 
overdag, bij vol bewustzijn, geen oog hebt. Je kunt dus inderdaad zeggen dat 
deze dromen je willen wekken. Je slaapt aangaande iets in je leven en je 
droom schudt je wakker. Je bent niet bewust van iets in jou en je droom maakt 
je bewust. Of nou ja, doet een poging daartoe. 
Beide vertalingen van dat woord in de droom van Jozef zijn overigens 
volkomen legitiem. Hier staat een werkwoord dat zowel ‘opstaan’ als ‘wakker 
worden’ kan betekenen. Het wordt gebruikt om iemand te wekken uit de 
slaap, om iemand te doen opstaan uit ziekte of zwakheid, ja, zelfs vérwekken 
kan dit werkwoord beduiden. En last but not least: gewekt worden uit de dood. 
Wat al deze betekenissen gemeen hebben, is de onderliggende beweging van 
aan het licht komen; van uit de regio van niet-bestaan geroepen te worden 

https://margahaas.nl/word-wakker/
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naar de regio van bestaan; van uit onbewustzijn wakker geschud worden en 
tot bewustzijn komen; van uit de dood tot leven geroepen worden. 
Je zou kunnen zeggen dat wakker zijn de roeping is van ieder mens. ‘Wakker 
worden! Opstaan!’ Het wordt tegen Jozef gezegd in zijn droom, het is tegen 
Jezus geroepen op Paasmorgen. En het wordt tegen jou geroepen. 
Voortdurend. Of je nu wakker bent of in dromenland verkeert. 
Marga Haas 
https://margahaas.nl/parelduiken-in-de-bijbel/ 
 
Het knopje van de frituur 
Oef, dat vond ik eervol. ‘Kom hier, Esther,’ de Iraanse man knielde op de tegels 
van de snackbar om bij de schakelaar van de frituur te kunnen. ‘Kom, hij moet 
op stand 2. Jij mag hem omzetten.’ 
Eerst snapte ik het niet, maar door ervaring wijs geworden dat je soms dingen 
moet doen die je niet snapt, knielde ik ook op de grond zodat ik bij het knopje 
kon en zette de schakelaar om. 
‘En nu ... is mijn zaak geopend,’ zei hij plechtig triomfantelijk. Toen drong het 
tot me  door. Ik had zojuist de officiële openingshandeling van een snackbar 
verricht. Als vriend, maar vooral ook als dominee, vertegenwoordiger van de 
kerk. Omdat hij het belangrijk vond dat God erbij was in dit snackbaravontuur. 
Snackbarzegening 
Het was een belangrijk moment voor hem. Ooit was hij de eigenaar geweest 
van een heel groot restaurant in Teheran. Dat had hij opgegeven toen hij 
ervoor koos om Jezus te volgen. Die beslissing had hem alles gekost. 
Uiteindelijk was hij in Nederland terechtgekomen met niets en ook hier was 
het leven niet makkelijk. Maar waar veel Nederlanders, ingesust door de 
welvaart, hun geloof vaarwel zeggen, zei hij steeds vaker in alle ellende: ‘Ik 
dank God.’ 
En nu was hij hier. In een klein Nederlands friettentje, voor hem de drempel 
naar een nieuw leven, een hoopvol nieuw begin. Hij had gevraagd of ik kwam, 
voor openingstijd nog. Tussen de opgestapelde krukken en balen aardappels 
die klaarlagen voor de start, lazen we uit Matteüs 6: Eerst dat koninkrijk van 
God zoeken en de rest word je gegeven. ‘Dat is hoe ik het wil doen,’ zei hij, ‘ik 
hoop dat mijn snackbar een plek van vrede zal zijn in deze stad.’ Toen baden 
we samen en legden alles in Gods handen. 
Een snackbarzegening. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ik vond 
het een enorm voorrecht. Een voorrecht om van zo dichtbij te zien hoe God 
iemand vasthoudt door alles heen. En een voorrecht dus om het knopje van de 
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frituur in te mogen drukken. 
Ik ga er binnenkort maar weer eens langs. Gezegende frietjes kopen. 
Esther van Schie 
https://www.debijbel.nl/berichten/het-knopje-van-de-frituur 

 
Help Nederlanders in het buitenland stemmen voor de Eerste Kamer 
Beste Nederlandse, 
 In 2027 vinden de Eerste Kamerverkiezingen plaats. Wat veel Nederlanders in 
het buitenland niet weten, is dat zij hier óók invloed op hebben via het 
Kiescollege Niet-Ingezetenen. Veel stemgerechtigde Nederlanders buiten 
Nederland zijn zich niet bewust van hun stemrecht of weten niet hoe 
deelname aan het Kiescollege Niet-Ingezetenen werkt.  
 Daarom is er nu de website www.kiescollegeverkiezingen.nl. Op deze site 
wordt helder uitgelegd: 

• wat het Kiescollege Niet-Ingezetenen is en waarom het bestaat; 
• hoe Nederlanders in het buitenland zich kunnen registreren; 
• hoe en wanneer zij kunnen stemmen; 
• welke stappen en datums belangrijk zijn richting de verkiezingen van 

2027. 
 Van de 135.000 Kiezers buiten Nederland voor de 2e Kamerverkiezingen zijn er 
slechts 37.000 geregistreerd voor de 1e Kamer. Controleer daarom of je kunt 
stemmen voor de Kiescollegeverkiezingen, en dus indirect voor de Eerste 
Kamer.  
In maart is het Tweede Kamerdebat over de dubbele nationaliteit. Wordt het 
wetsvoorstel aangenomen, dan gaat het daarna naar de Eerste Kamer.  
Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk Nederlanders in het 
buitenland goed geïnformeerd zijn en mee kunnen stemmen. 
 Met vriendelijke groet, 
Redactie De Nederlands Vereniging 
Nieuws voor Nederlanders wereldwijd. 
www.denederlandsevereniging.nl 
  

http://kiescollegeverkiezingen.nl/
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Dienstrooster februari 2026 

 zondag 1 feb zondag 8 feb zondag 15 feb 

1 Ferry van der Kuil Frouk Smal Eddie de Jong 

Bloemen Ellen van der Kuil Frouk Smal Joke de Jong 

Koffie 
Schenken 

 Priscilla Ndlovu  

Trakteren    

 zondag 22 feb   

1 Hilda Herholdt   

Bloemen Peggy Mijné   
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Agenda februari 2026 

zondag 1 februari 10:00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

dinsdag 3 februari 9:00-13:00 Kerkkantoor 

zondag 8 februari 10:00 
Eredienst Ds. Y Dreyer 
Koffiedrinken 

dinsdag 10 februari 9:00-13:00 Kerkkantoor 

zondag 15 februari 10:00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

dinsdag 17 februari 9:00-13:00 Kerkkantoor 

zondag 22 februari 10:00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

dinsdag 24 februari 9:00-13:00 Kerkkantoor 
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Verjaardagen februari 2026 

zondag 1 februari Claudia Schmidt  

maandag 2 februari Margreet Gaymans  

maandag 2 februari Irene Jordaan 082 554 6874 

woensdag 4 februari Jurgens Bekker 082 650 6572 

donderdag 5 februari Wilma de Jong 823760303 

zaterdag 7 februari Hetty Venter 082 665 9134 

donderdag 12 februari Wessel Reintjes 011 828 5236 

maandag 16 februari van der Toorn 011 827 1645 

woensdag 18 februari Emmy Reinten 083 440 7649 

maandag 23 februari Gina Bianchi  

donderdag 26 februari Leon Venter 082 444 2345 
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MARANATHA KERK 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

Straatadres Sherborneweg 3, PARKTOWN 

Postadres 
 
 

Nederlandssprekende Gemeente 
Postbus 84552 
GREENSIDE 2034 

Predikante 
Ds Yolanda Dreyer 
082 893 2104 
yolanda.dreyer@up.ac.za 

Kerkkantoor 
Dinsdag ochtend 
09h00 – 13h00 
 

Joke de Jong 
072 443 3535 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872 
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 
Code 198765 for online payments 

Scriba 
Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 
083 626 3272 
evdkuil@gmail.com 

Kassier 
Marco van Wieringen 
011 442 9696 
marcovw@mweb.co.za 

Koster 
Ferry van der Kuil 
082 336 1035 
Ferdi@estruct.co.za 

Organist 
Johan van Staden 
082 928 5874 
jvstaden@protonmail.com 

 


